
Echtgenoot van:

 Bianca Claeys

Papa van: 

 Femke Eecloo

 Rune Eecloo

Zoon en schoonzoon van: 

 Raf en Carine Eecloo - Lammens

 Patrick en Ariane Claeys - De Rocker

Broer, schoonbroer en nonkel van: 

 Nico en Cindy Eecloo - De Jaegere

 Kris en Natascha Eecloo - Bollé

 Jurgen en Annick Bekaert - Claeys

 Luc en Vanessa Claeys - De Letter

 Steven en Isabelle Van Hyfte - Claeys

 Kristof en Emely Claeys - Claeys

 Simon en Marijke Claeys - Vervaeck

 Didier en Hannelore Lippinois - Claeys

 Steve en Mieke Decroock - Claeys 

  en hun kinderen 

Peter van: 

 Zoë Eecloo

 Sietse Buysse

Delen in dit verlies: 

 de verwanten van de families Eecloo, Claeys, Lammens en De Rocker.

Met onze waardering voor: 

 zijn thuisverpleger Kurt Cornelis,  

 zijn huisarts Dr. S. Gantois, 

 zijn kinesisten Jan en Marie-Claire, 

 de dokters en het personeel van het UZ Gent, 

 in het bijzonder de dienst Hematologie

 en allen die Bart met zorg, liefde en genegenheid nabij zijn geweest. 

  

Veel te jong, veel te vroeg

met een hart van goud

nog vol ambitie en plannen 

is van ons heengegaan

DE HEER

Bart Eecloo
echtgenoot van mevrouw Bianca Claeys

Hij werd geboren te Brugge op 19 maart 1976

en is thuis overleden te Maldegem op 16 januari 2023.

De afscheidsdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 

zal plaatsvinden op zaterdag 21 januari 2023 om 10.30 uur 
in de aula van De Polderweg, Dorpsstraat 118 te Sijsele.

Na de crematie krijgt Bart een speciale plaats in huiselijke kring.

U kan Bart een laatste groet brengen in het funerarium Frank De Coster, 

Kloosterstraat 2a te Sijsele van dinsdag tot en met vrijdag telkens van 14 tot 18 uur.

Condoleren kan via www.frankdecoster.be.



Rouwadres: 

Familie Eecloo

p/a funerarium Frank De Coster

Kloosterstraat 2a - 8340 Sijsele

Uitvaartverzorging - funerarium Frank De Coster Kloosterstraat 2a - 8340 Sijsele 050/ 35 34 26

DE HEER

Bart Eecloo
19 MAART 1976 - 16 JANUARI 2023

We hebben zoveel
mooie herinneringen

aan momenten groot en klein

die zorgen voor een lach
naast verdriet en pijn

en weet je
dat mooie stralende sterretje

daarboven, dat ben jij

ver weg maar tegelijkertijd
nog steeds heel erg dichtbij...


